
St. Vituskerk in Elten 
 

19 juni 2023 – 21 juni 2023 
 
In Elten of Hoch-Elten staat de St. Vituskerk dat vroeger op een 
kloosterterrein stond en bestuurscentrum was voor Elten en 
omgeving. Het Stift, zo heette het hele bestuurlijke gebied, stond 
onder leiding van Adellijke nonnen. De nonnen waren van adel en 
werden abdissen genoemd. De nonnen als groep waren de 
Kanunnikessen. 

 
Een aantal abdissen kwamen van het geslacht Manderscheid-Blankenheim, 
oorspronkelijk adel uit Luxemburg. Een aantal abdissen van dit geslacht waren 
doopmeter voor de kinderen van Jan Aengenendt (1693-/1735) die daar pachter 
was en de leiding had over boerderijen en land. 
 
Kijk voor het hele verhaal Jan Aengenendt en de drie gravinnen en De 
gravin Manderscheid-Blankenheim. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


